
de tien van Heinenoord 

hoe 

MITKOMMEN! 
als een kapmes 

harten vol vaderlandsliefde

al verscheurd door verraad

verder in stukken sloeg


moeder… 

hoe

sleutels rinkelden op ritme

van stampende laarzen

het kleine Poortje ontsloten

voor jou geen nieuwe dag


moeder … 

hoe

allen koud gebutst  

in commando op een rij 

angst en bloed vermengen

met zwarte grond 

van onbekend terrein


MOEDER! 

in wraak verspild
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