
‘kom met verhalen hoe de oorlog is verdwenen en herhaal ze honderd malen 
alle malen zal ik wenen’  uit: Vrede van Leo Vromans


Ingrid van den Oord ©


‘het vrij zijn en het niet’  

als jouw loodblauwe cape eindelijk   

van schouders wordt genomen

en zachte zalven striemen kalmeren


gordijnen iets open zijn zodat

ogen kunnen wennen aan licht

en ongedwongen


toont de cape haar wezen

volgeschreven gelijk een dagboek

herinneringen in diepe diepste plooien


ontmantelen door lostornen van stiksels

ervaringen komen los in relazen

we kloppen stof tot dansen in zonlicht


kalm maar in ’t hart uitbundig en vrij 

smaken van sigaretten en chocolade

smeden bitter en blijmoedig


hand tot hand ziel tot ziel

gaan flarden blauwe stof


delen bevestigt vrijheid 



